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Wat geloven wij als VEG de Hoeksteen Velp 
 
 
 

1. God, de Goddelijke Drie-eenheid. 
Wij geloven in één God, de Schepper van hemel en aarde. Hij heeft zich in de Bijbel 
geopenbaard als Vader, Zoon en Heilige Geest. De Bijbel laat ons zien dat Hij de Almachtige, 
de Alwetende en Heilige is, die de mens geschapen heeft als kroon op Zijn werk. God laat 
zich in de Bijbel kennen als een Vader die van Zijn kinderen houdt en voor hen zorgt, en wil 
dat alle mensen behouden worden. 

 
Deut 6:4, Rom 1:19-20, Jes 42:8, Lev 11:44-45, 1 Tim 2:3-6, Joh 1:12, Rom 8:14-17 
 

2. God, de Vader. 
Wij geloven in God de Vader, de Schepper van hemel en aarde. Uit Hem is alles ontstaan en 
voor Hem zijn wij bestemd. Hij zorgt voor de schepping en ontfermt zich als een Vader over 
zijn kinderen.  
Wij geloven dat Jezus Christus Gods eniggeboren zoon is, en dat Jezus met de Vader een 
diepe en intieme relatie heeft.  
Wij geloven dat God ons mensen geschapen heeft. Hij wil ook onze Hemelse Vader zijn en 
heeft ons, door ons geloof in Jezus Christus, als Zijn kinderen aangenomen. 
 
Gen 1:1-2, 1 Kor 8:6, Matt 6:26, Psalm 103:13, Joh 17, Psalm 139:13-14, Gal 3:26-27, 1 Joh 3:1 
 

3. Jezus Christus, zijn persoon. 
Wij geloven in Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, onze Heer en Verlosser. Hij is 
mens geworden, verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Hij heeft 
geleden om onze zonden en is gekruisigd, gestorven en begraven en op de derde dag 
opgestaan uit de dood. Jezus is opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand 
van God de Vader, bekleed met alle macht in hemel en op aarde. 

 
Matt 1:20, Lukas 1:35, Matt 16:16, Kol 1:15, Joh 3:16, Joh 19:15-19, Joh 19:30, Lukas 24:6-7,  
Hand 1:9-11, Hebr 10:12, Matt 28:18 

 
4. Jezus Christus, zijn werk. 

Wij geloven dat Jezus Christus tijdens zijn leven op aarde zonder zonde was. Hij heeft de wil 
van God bekend gemaakt en het Koninkrijk van God op aarde verkondigd. Door zijn lijden en 
sterven aan het kruis heeft Hij voor ieder die in Hem gelooft verlossing, vergeving van 
zonden en eeuwige verzoening gebracht.  
Zijn opstanding is het bewijs van deze verzoening en de zekerheid dat wij met Hem zullen 
leven in eeuwigheid. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht 
naar het koninkrijk van het licht. Hij is opgevaren naar de hemel, waar Hij onze voorspraak is 
bij de Vader, en waar Hij bidt en pleit voor alle gelovigen. Hij zal terugkomen in heerlijkheid 
om de levenden en de doden te oordelen.  

 
Joh 4:34, Hand 10:38-40, Kol 1:14, Hebr 9:12, 1 Joh 2:2, 1 Petrus 2:22, Kol 1:13, Rom 8:34, Hand 17:30-31,  
Rom 8:38-39, 1 Joh 2:1-2, 2 Tim 1:10, 2 Kor 5:10, Openb 20:11-13 
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5. De Heilige Geest. 
Wij geloven in de Heilige Geest, als wezenlijk onderdeel van de Goddelijke Drie-eenheid. De 
Heilige Geest overtuigt van zonde tot bekering en bewerkt de wedergeboorte. Hij is 
gezonden door God de Vader als Trooster en pleitbezorger, om wijsheid en inzicht te geven 
en om de gelovigen bijstand te verlenen. Door Hem ontvangen wij kracht om getuigen van 
Jezus te kunnen zijn en te kunnen wandelen naar Jezus’ beeld en gelijkenis; om niet meer te 
leven vanuit onze oude natuur maar om ons te laten leiden door de Geest, en zo een heilig 
en overwinnend leven te leiden waarin de vrucht van de Heilige Geest zichtbaar is.  
De Heilige Geest deelt gaven uit aan elke gelovige zoals Hij dat wil, tot welzijn van de 
gemeente en van het koninkrijk van God. De Heilige Geest geeft ons kracht om vol te 
houden en alles te verdragen. 

 
Joh 16:5-15, Hand 1:8, Joh 14:26, Kol 1:9, Titus 3:4-7, Gal 5:22, 1 Kor 12:4-11, 1 Kor 14:12, Kol 1:11 

 
6. De mens. 

Wij geloven dat de mens oorspronkelijk goed en volkomen geschapen is naar Gods beeld en 
gelijkenis. God stelde de mens als kroon op Zijn scheppingswerk en gaf hen de opdracht om 
te heersen over de aarde. Door de overtreding van Adam en Eva is de mens in zonde 
gevallen en is daardoor onderworpen aan de lichamelijke en geestelijke dood. Door de 
zonde valt ieder mens onder het oordeel. Redding van dit oordeel is alleen mogelijk door 
met je mond te belijden dat Jezus de Heer is en met je hart te geloven dat God Hem uit de 
dood heeft opgewekt. Hierdoor zijn we rechtvaardig verklaard en gered. 

 
Gen 1:27-31, Gen 3:1-19, Rom 5:12-15; Rom 10:4,9 
 

7. Gods reddingsplan. 
Wij geloven dat Jezus Christus Gods reddingsplan is voor de wereld in nood. Hij is gekomen 
om aan armen het goede nieuws te brengen, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te 
maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om 
een genadejaar van de Heer uit te roepen. 
Wij geloven dat door het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha, er 
vergeving is van zonden en verlossing voor allen die zich tot God bekeren. Aan het kruis 
heeft Jezus als plaatsvervanger voor ieder mens de straf voor de zonde gedragen, en heeft 
Hij voor iedereen die in Hem gelooft verzoening en vrede met God bewerkt.  
 
Lukas 4:18-19, Joh 19:30, Kol 13:13-14, Joh 1:12-13, Joh 3:16, Joh 3:36, Jes 53:5, Efeze 2:14-19 

 
8. Jezus’ terugkomst. 

Wij geloven in de terugkeer van Jezus om als koning in heerlijkheid te heersen. Wij 
verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar vrede en gerechtigheid zullen 
wonen. 
Wij geloven in de lichamelijke opstanding van de doden, zowel de rechtvaardigen als de 
onrechtvaardigen. Wij geloven dat Jezus als Rechter de levenden en doden rechtvaardig zal 
oordelen. Dat oordeel houdt in dat de mensen die Jezus als Verlosser en Heer hebben 
aangenomen eeuwig zullen leven in heerlijkheid, en de mensen die dit niet hebben gedaan 
verloren zullen gaan. 

 
Matt 24, Lukas 17:20-37, Joh 5:28-29, 1 Tess 4:13-18, Openb 20:11-15, Openb 21 
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9. De Gemeente. 
Wij geloven dat de Gemeente de gemeenschap is waardoor God zijn reddingswerk in de 
wereld wil realiseren. Jezus is het Hoofd van de gemeente. Iedere wedergeboren gelovige 
maakt deel uit van deze universele gemeente. De plaatselijke gemeente is een zichtbare 
uiting hiervan. Door de leiding van oudsten, diakenen en bedieningen worden gelovigen 
toegerust tot dienstbetoon aan God, aan elkaar en aan de wereld. Wij geloven dat we als 
gemeente deel zijn van het huisgezin van God, en we aan elkaar zijn gegeven om van elkaar 
te houden en voor elkaar te zorgen. 
 
Efeze 3:10-11, Efeze 4:15-16, 1 Kor 12:13, 1 Tim 3:1-15, Titus 1:5-9, 1 Kor 14:26 
 

10. Opdracht van de Gemeente. 
Wij geloven dat de gemeente de opdracht heeft gekregen om Gods Koninkrijk bekend te 
maken op de aarde. Dit gebeurt door het goede nieuws van het evangelie te verkondigen 
aan de volken en hen te maken tot discipelen van Jezus Christus. Deze opdracht gaat samen 
met de belofte dat tekenen en wonderen de gelovigen zullen volgen zoals genezing van 
zieken en het uitdrijven van boze geesten. 
 
Hand 1:8, Matt 5:13-16, Lukas 9:2, Matt 28:18-20, Markus 16:15-20, Joh 14:12  
 

11. De waterdoop. 
Wij geloven dat de doop door onderdompeling in water, een openlijk getuigenis is van de 
keuze die iemand heeft gemaakt om Jezus te willen volgen. Wanneer iemand tot bekering 
komt en gelooft dat Jezus Christus zijn Verlosser en Heer is, wordt hij/zij in gehoorzaamheid 
aan de opdracht van Jezus gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Met de doop belijden wij dat we ons oude leven in het watergraf achterlaten, en in een 
nieuw schoongewassen leven opstaan. Onze oude ‘ik’ is samen met Christus gekruisigd en 
gestorven, en met Hem mogen we opstaan in een nieuw leven. 
  
Matt 3:13-17, Matt 28:19, Hand 22:16, Rom 6:3-6 

 
12. De doop met de Heilige Geest. 

Wij geloven dat Jezus zijn gemeente toerust door de gelovigen te dopen met de Heilige 
Geest om getuigen te zijn voor de wereld. Er zijn vele verschillende genadegaven, 
bedieningen en werkingen, maar al deze gaven komen van dezelfde Geest, die ze aan ieder 
afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil. Alles wordt door de Geest gegeven om de ander mee te 
dienen. 

 
Hand 1:4-5, Hand 2, 1 Kor 12:1-11, 1 Kor 12:28-31, 1 Kor 14, Efeze 5:18-20 
 

13. De Bijbel. 
Wij geloven dat de Bijbel, de boeken van het oude en het nieuwe testament, het door de 
Heilige Geest geïnspireerde woord van God is. De Bijbel is Gods openbaring van Zichzelf aan 
ons mensen. Daarom is de Bijbel de onfeilbare en gezaghebbende norm en inspiratiebron 
voor ons geloof, onze leer en ons leven. 

 
Rom 15:4, 2 Tim 3:16, 2 Petrus 1:20-21 
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14. Het avondmaal.  
Wij geloven dat de viering van het avondmaal een opdracht is die Jezus ons gegeven heeft, 
om zijn lijden en sterven te gedenken. Met het deelnemen aan het avondmaal hebben we 
deel aan het lichaam van de Here Jezus, en verkondigen we zijn dood, totdat Hij komt. Door 
zijn vergoten bloed hebben we deel aan het nieuwe verbond en aan Zijn opstanding. 
 
Matt 26:26-29, 1 Kor 11:23-29, Lukas 22:19-20 
 
 
 

 De eigen kleur van VEG de Hoeksteen Velp 
 

Ø Lofprijs en aanbidding  
Wij geloven dat aanbidding niet (alleen) een moment is in de (zondagse) diensten, waarin 
we onze liefde, dankbaarheid en eer aan God teruggeven, maar dat het een levensstijl mag 
zijn voor iedere gelovige. God wil een relatie met ons en zoekt aanbidders die Hem willen 
aanbidden in Geest en in waarheid.  
Wij geloven dat God een speciale bediening gegeven heeft aan de Hoeksteen voor de 
lofprijs en aanbidding in de (zondagse) diensten. De tijd van aanbidding voorafgaande aan 
de woordverkondiging in de (zondagse) dienst, brengt ons in de intimiteit met God de Vader 
en opent ons hart, zodat wij Gods woorden kunnen horen en ontvangen. 
 
Psalm 34:2, 1 Kor 10:31, 1 Kor 6:19-20, Joh 4:21-24, Psalm 104:33, Open 4:2-11, 1 Tim 1:17, Psalm 50:23 
 
 

Ø Kinderen 
Wij geloven dat Gods hart speciaal uitgaat naar de kinderen.  
Wanneer ze zuigeling zijn, dragen we hen te midden van de gemeente op aan God. Hiermee 
spreken we onze dankbaarheid uit over het ontvangen van het nieuwe leven, geven we het 
kind terug aan God en bidden we een zegen uit over dit nieuwe leven en over zijn/haar 
ouders. De gemeente belooft mede verantwoording te dragen voor het geloofsleven en 
opvoeding van het kind. Door gebed, maar wellicht ook in praktische ondersteuning. Aan 
ouders en gemeente is de opdracht gegeven om de kinderen te leren wie Jezus is en over 
zijn verlossingswerk, en hen te onderwijzen in alles wat de Bijbel ons leert. Dit gebeurt thuis, 
in de gemeente, bij de kinderdiensten en de jeugdavonden, door ons hele leven heen. Wij 
geloven dat ook kinderen vervuld kunnen worden met de heilige Geest. 
 
Markus 10:13-16, Matt 19:14, Deut 6:6-7, Efeze 6:4 
 

Ø Kringen 
Wij geloven dat we niet alleen op zondag kerk zijn, maar dat we geroepen zijn om alle dagen 
van de week ons geloof uit te leven. De zondagse samenkomsten zijn vooral om gezamenlijk 
ons geloof te vieren en onze God te aanbidden. Doordeweeks zijn er kringen waar gelovigen 
bij elkaar komen om het leven met elkaar te delen, opgebouwd te worden in geloof en de 
gekregen geestelijke gaven en talenten in te zetten om de ander mee te dienen. 
 
Hand 2:46-47, Lukas 9:14-17, Hebr 10:24-25, Rom 12:4-5 
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Ø Onze omgeving; dichtbij en veraf 
Wij geloven dat de opdracht om Gods Koninkrijk bekend te maken op aarde, in de eerste 
instantie zichtbaar moet zijn in/voor onze directe omgeving. Onze gezinnen, familie, 
vrienden en bekenden, maar ook in de buurt waar de Hoeksteen is geplaatst. Wij geloven 
dat wij geroepen zijn om het goede nieuws van het evangelie te verkondigen aan Velp en 
omgeving. 
Daarnaast willen we actief bijdragen aan het verspreiden van Gods Koninkrijk over de hele 
aarde. We doen dit door zendelingen te ondersteunen op zowel geestelijk als financieel 
gebied, en voor hen te bidden. 
 
Matt 5:14-16, 1 Petrus 2:9, Matt 28:19-20, Markus 16:15, Lukas 24:46-48, Hand 1:8, Hand 13:47, Efeze 6:18-19 

 
 

Wat geloven wij?                                                                                                                                                                                              pagina 5/5    


