
1. Als ik iets in 1 vingerknip kan veranderen, dan zou ik als eerste 
 veranderen:

2. Ik ga het volgende doen om te onderzoeken of bovenstaande 
 ook Gods verlangen is:

3. God spreekt het volgende:

4. Gods verlangen voor mij is:

5. Ga eens dromen over de toekomst. Wat als jij je verlangen werkelijkheid 
hebt zien worden. Wat is er dan veranderd: 

6. Welke gedachten en gevoelens gaan er door je heen als je stilstaat bij dit 
verlangen:

7. Ik wil mij wel/niet verbinden aan dit verlangen:

 Wel, omdat

 Niet, omdat

Werkblad Stap 2 / Oefening 2
Wat zegt God tegen mij
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